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Hoe God ons kleedt voor de eeuwigheid
Arie van der Stoep

Het is wel een heel speciale plek, waar God ons in de eeuwigheid wil zien (*). We kennen er

meerdere beloften over. Zoals dat daar geen herinnering zal zijn aan verdriet van vroeger (1).

Maar hóe en wíe zullen we daar zíjn? En wat zal onze heerlijkheid zijn?

Eén ding is zeker: na onze opstanding zullen we nooit meer sterven. Ons nieuwe lichaam is een lichaam

voor de eeuwigheid. Maar we zullen gewoon lekker kunnen eten en drinken. Kijk maar naar wat Jezus

na zijn opstanding deed, samen met zijn discipelen. Je kon Hem ook gewoon herkennen en aanraken

(2).

Ons nieuwe, hemelse lichaam zal dus een echt lichaam zijn. Wel zal het anders functioneren dan het

huidige. Dat is ‘uit de aarde’ en functioneert volgens de beperkingen daarvan. Ons lichaam-uit-de-

hemel zal zijn als dat van Jezus (3), een ‘verheerlijkt’ lichaam met hemelse eigenschappen (4). Dat zag je

aan Jezus.

Glans

Na zijn opstanding was Hij het ene moment ineens bij zijn discipelen, zonder een deur binnen te

komen, het volgende was Hij even plotseling weer weg.

Op dezelfde wijze zullen wij, plotseling, in een flits, wanneer Jezus op de wolken verschijnt, Hem in de

lucht tegemoet gaan (5). Door ons nieuwe lichaam zullen we aan Hem gelijk zijn, zegt Johannes (6) en

kunnen we daarna ook voor eeuwig bij Hem blijven (*).

En wat nu komt, zal een bemoediging en troost zijn voor ieder die om Jezus vervolgd wordt, of wie het

dienen van Hem lijden kost. Want dit lijden en die inspanning en eenzaamheid gaan niet aan Hem

voorbij. In zijn Koninkrijk leggen die dingen een glans op je. Ze zullen voor je tot lof en heerlijkheid en

eer blijken te zijn, zegt Petrus (7).

En Paulus zegt dat, wanneer Jezus komt, ... dan zal aan elk zijn lof geworden van God (= ieder zal de

hem of haar door God toegedachte lof krijgen - AvdS) (8). Dit zal zelfs in ons lichaam te zien zijn!

Onze beloning

Wat we vanuit trouw, geloof, liefde en toewijding voor Jezus hebben gedaan of hebben moeten

opgeven of ontberen - het zal ons tot heerlijkheid worden. Heerlijkheid die van ons zal afstralen. Jezus

zei: Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het Koninkrijk van hun Vader (Matteüs 13:43). Wel

zal die glans verschillend zijn.

Paulus schrijft: De glans van de zon is anders dan die van de maan en de sterren, want de ene ster

verschilt van de andere in glans. Zo is het ook met de opstanding van de doden (1 Korintiërs 15:41-42a). Hij

zegt: ‘Zoals de sterren onderling verschillen in glans, zo zal dit ook zijn bij de opstanding van de

doden.’ Ieder zal z’n eigen glans van heerlijkheid dragen.

Dit is hoe God ons kleedt voor de eeuwigheid. Het zal Jezus’ beloning zijn voor wie we op de aarde

voor Hem zijn geweest (9).



Uit de Bijbel:

(*) Zie het vorige onderwerp: ‘Daar wil God ons zien!’ (Klik hierop!)

(1) Openbaring 21:4.

... Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen, en de dood zal niet meer zijn, noch rouw, noch geklaag, noch

moeite ..., want de eerste dingen (= van deze tijd op de aarde - AvdS) zijn voorbijgegaan.

(2) Lucas 24:39-41.

Kijk naar mijn handen en voeten, dat Ik het zelf ben; betast Mij en kijk, dat een geest geen vlees en

beenderen heeft, zoals jullie zien, dat Ik heb.

(3) 1 Korintiërs 15:47-49.

De eerste mens (= Adam - AvdS) is uit de aarde, stoffelijk, de tweede mens (= Jezus - AvdS) is uit de

hemel. Gelijk de stoffelijke is, zijn ook de stoffelijken (= Adams nakomelingen - AvdS), en zoals de hemelse

is, zijn ook de hemelsen (= Jezus’ ‘nakomelingen’ - zie Jesaja 53:10 - AvdS).

(4) Filippenzen 3:20-21.

... de Heer Jezus Christus ..., die ons vernederd lichaam (van nu - AvdS) veranderen zal, zodat het aan zijn

verheerlijkt lichaam gelijkvormig wordt (= zal zijn als zijn lichaam - AvdS), ...

(5) 1 Tessalonicenzen 4:17.

Daarna zullen wij ... op de wolken in een oogwenk weggevoerd worden, de Heer tegemoet in de lucht, ...

(6) 1 Johannes 3:2b.

... wij weten, dat, als Hij zal geopenbaard zijn (= als Hij zal zijn teruggekomen - AvdS), wij Hem gelijk

zullen wezen; ....

(7) 1 Petrus 1:6-7.

Verheugt u ..., ook al worden jullie thans ... voor korte tijd door allerlei verzoekingen bedroefd, opdat de

echtheid van jullie geloof, ..., tot (jullie - AvdS) lof en heerlijkheid en eer zal blijken te zijn bij de

openbaring van Jezus Christus (= bij zijn komst - AvdS).

(8) 1 Korintiërs 4:5.

... velt geen oordeel vóór de tijd, dat de Heer komt, ... dan zal aan elk zijn lof geworden (= zal ieder de

hem of haar toegedachte lof toebedeeld krijgen - AvdS) van God.

(9) Openbaring 22:12.

Zie, Ik kom spoedig en mijn loon is bij Mij om een ieder te vergelden, naardat zijn werk is (=

overeenkomstig zijn leven - zie Romeinen 2:6-7,10 - AvdS).
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